RUSLAND ZIJN
'NSEEN WEGEN,
ALLEEN RICHTINGEN

enken we doorgaans niet meteen aan Rusland.

Bij biken d  filmmaker Erwin Zantinga kreeg spontaan
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‘Een zelfportret. Alles wat ik meemaak tijdens deze rei:
van kijken naar dit land en het enige wat ik met deze ervay

zodat mensen leren dat Rusland niet en,
naar hun zin proberen te hebben.”

‘Ik zie de wereld aan me voorbijgaan door de grauwe ramen. Ik heb
een goede keuze gemaakt door de laatste kilometers naar Sint-
Petersburg met de bus te gaan. De bus schudt heen en weer enik
denk terug aan de eerste kilometers vanuit Moskou. De regen, de
overstroomde tuintjes en daarna de slechtste wegen die ik ooit
gezien heb, Ik was in dezelfde staat als de fiets, al had ik niks gebro-
ken. De bus dendert door over de hobbelige weg met mijn fiets in
het bagageruim.’

‘Bij het Duitse consulaat in Moskou presenteerde ik samen met de
Duitse delegatie een “best of" programma van het International
Cycling Film Festival. Na de vertoning werd ik benaderd door een
man met zijn visitekaartje in zijn hand en de vraag of ik in Moskou
woonde of werkte. Deze man, Sylvio genaamd, bleek een fietsen-
winkel in Chimki te runnen en wilde graag even met me kletsen. Het
toeval wilde dat ik een fiets nodig had om mij in negen dagen naar
Sint-Petersburg te brengen, om vanuit daar mijn Vliegtuig terug naar
Nederland te nemen. We spraken af in zijn winkel Velo-Good waar
ik de keuze had tussen twee fietsen. Een witte fiets volgeplakt met

s subjectief. Dit is mijn manier
ringen kan doen is delen. Delen

g is en ook gewoon een land is waar mensen het

Kentucky Fried Chicken-stickers of een blauw-gele mountainbike
van het Russische merk Stern. Achttien versnellingen, schijfremmen
en een bagagedrager waarvan ik me afvroeg hoeveel kilo deze kon
hebben. Voor vijitig euro was deze blauw-gele Stern van mij.
Sylvio bevestigde een plank achterop voor mijn zware backpack
en ik was Klaar om te gaan. Bikepacking-de-basics, zeg maar."

‘Het plannen en vinden van routes verliep hier iets anders dan in
Nederland, of Europa zelfs. Er bleken veel dorpjes, maar geen wegen
die deze dorpjes met elkaar verbonden. Ik besloot Google Maps

te gebruiken. Hier stonden alle wegen op, maar ook de wegen die
nog aangelegd moesten worden. Hiermee navigeren was wennen,
want ik ging van bospaadjes naar rijkswegen, door dorpjes en door
bouwputten."

‘De eerste avond was ik na een dag rijden op zoek naar een slaapplek en
ik vond via internet een countryhouse. Ik probeerde de naderende nacht
voor te blijven, maar kwam toch in het donker aan bij het dorp. Over de
zandwegen reed ik door het dorp, zonder lantarenpalen of verlichting
vanuit de huizen. Stalen schuttingen om elk huis. Stikdonker dus.
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RUSLAND

heen, en

‘Omfietsen en door veel

uiteindelijk een dikke Cubaanse sigaar gerookt met mensen die me uitge-
nodigd hadden om bij hen te overnachten. Zo is Rusland dan ook wel weer."

In de verte zag ik de groep straathonden al en besloot ze te negeren.
Even later renden de straathonden blaffend en tierend een stuk ach-
ter mij aan door het donkere dorp. Na wat zoeken kwam ik aan bij het
countryhouse. Geen licht, geen deurbel, geen huisnummer. Niks. Dit
dorp werd omringd door bos en ik besloot terug te fietsen naar de stad
waar ik was toen uren eerder de zon nog scheen.’

*Door een schok schrik ik wakker uit mijn gedachten, de weg waar de
bus overheen scheurt lijkt meer op een tankbaan met allemaal gaten
en putten. Doordat de temperaturen hier jaarlijks kunnen variéren van
minus 35 graden Celsius tot plus 35 graden Celsius scheurt en breekt
het asfalt. Tel hier het gebrek aan onderhoud erbij op en je krijgt dit
soort wegen. Ik zak langzaam weer weg in mijn gedachten en denk
terug aan de zandpaden op de fiets."

‘De zandpaden hadden niet alleen gaten, maar ook hobbels. Het
leek alsof sommige wegen gemaakt waren voor bulldozers en tanks.
En voor oude Lada's. Ik kreeg steeds meer respect voor de rauwe
Russische machinerie. De oude busjes knalden door plassen, gaten
en over zandbulten. De diepste gaten waren soms gevuld met bak-
stenen of ander sloopmateriaal. Eigenlijk reed je dus over huizen.
Op mijn fiets reed ik van dorp naar dorp en ik probeerde zo veel mo-
gelijk mooie natuur mee te pakken. Dat bracht mij en mijn fiets soms
in merkwaardige situaties. De wegen door de bossen stonden op
Google Maps aangegeven als gewone paden. Dit verschilde van

Kleine bosweggetjes tot soms wel twee meter brede paden vol
plassen gevuld met 25 centimeter diepe modder.

Terwijl de schemering inzette ploeterde ik door de modderpoelen,
waarin ook voetsporen van dieren te zien waren. Wetende dat hier
ook wolven voorkwamen sloeg mijn fantasie op hol. Ik moest uit dit
bos zien te komen voordat het donker werd.’

“Terwijl de duisternis ongenadelijk hard toenam, veranderde mijn
modderpad in een bizarre weg, gemaakt van honderden boom-
stammen die achter elkaar gelegd waren. Ik kon me alleen maar een
voorstelling maken van het soort voertuigen dat werd geacht hierover
te rijden. Mijn Stern was in elk geval geen partij voor dit geweld en
Klauterend legde ik de “weg" verder af, terwijl hordes hongerige
muggen zich mijn bloed lieten smaken.’

‘De eerste dagen in Rusland was ik erg bang voor beren en wolven
en sliep ik in hotels. Maar in de Russische wildernis waren niet altijd
overdekte slaapgelegenheden te vinden. Daarnaast was het slapen
in een tent onderdeel van het avontuur. Overal vond ik wel een mooie
plek voor mijn tent. Aan de Wolga, de langste rivier van Europa, of
ergens in een veld aan de rand van een dorpje. Het grootste gedeelte
van het land tussen Moskou en Sint-Petersburg was moeras of bos.
Het was hartje zomer en zoemende insecten in de lucht vierden
hoogtij. Kamperen begon creperen te worden en ‘s avonds kon ik niet
koken omdat ik helemaal lek gestoken werd. Zodra ik langer dan een

‘Deze wegen zijn niet gemaakt voor fietsen met twintig kilo achterop,
Uren banjer ik door de bagger en vraag Ik me af hoe het is om op asfalt
De cerste keer wildkamperen in Rusland. Naast de langste rivier B
van Europa, e Wolga. De wind houdt de viiegende insecten weg
en de ondergaande zon legt een gouden deken over het landschap.

pitis avontuur.”

‘Rusland in een notendop: een oude ingedeukte Lada die nog steeds
Ziin plicht doet, een afgebladderde viag vertaalt de vergane glorie
en datalles aan een hobbelig zandpa teraa ’
e uitgestrekte Russische bos- 2 A
sen.Geen huizen te vinden in een straal van twintig kilometer. Alleen
maar bossen, het gevoel dat ik alleen op de wereld ben,"

‘De wegen tussen de dorpen. Hier rijden oude Lada's, busjes en
andere Russische voertuigen doorheen. Als je ervoor zou betalen
lijkt het net een kermisattractie. Deze gaten worden later mis-
schien vol gestort met oude Russische huizen, als er al wat aan
gedaan wordt.”

‘Na een dag lang fietsen zit ik te genieten bij een klein kampvuurtje,
terwiijl de volle maan over me heen schilnt. In de verte hoor ik vogels
en roepende mensen. Gelukkig ben ik goed verstopt.’
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‘Een aantal dagen achter elkaar is dit wat ik zie.Lange wegen met

af en toe een auto. Aan weerszijden bossen, mijn zicht is beperkt

en uren lang volg ik de lijnen van de weg.’

‘Meters en meters van dit kaliber bosweg. Ik vraag me af waarom
bomen gekapt worden. Is het om dit soort paden te maken, zodat
men bomen kan kappen? Ondertussen probeer ik, omringd door
viiegende insecten, het donker voor te blijven

halve minuut stilstond, vormde er zich een zwerm bloedzuigers
om mij heen, maar ook om de tent verzamelden de beestjes zich.
Elke avond viel ik met het geluid van honderden zoemende insecten
in slaap en elke ochtend werd ik ermee wakker. Er waren momen-
ten dat ik zo gek werd van deze mormels dat ik wild om me heen:
sloeg, schreeuwde en eruitzag als een dirigent die vier orkesten
aanstuurde.”

‘De bus stopt bij de studentenstad Veliki Novgorod, zo'n 200 kilo~-
meter onder Sint-Petersburg en naast me komt een meid van mijn
leeftijd zitten. Ze spreekt Engels. We hebben het over Nederland,
zijn natuur en de drukte. Ook kletsen we over de uitgestrektheid van
Rusland, de wildernis en “de Rus". De Rus lijkt in de eerste instantie
erg koud en kil tegenover een onbekende, maar zodra hij comfortabel
is, opent hij zijn deuren en huis."

“Wilde ik op tijd in Sint-Petersburg aankomen om mijn viucht terug te
halen, moest ik mijn tactiek veranderen. Het was de vijfde dag en ik
zat nu op de helft qua tijd, maar ik had pas een derde van de afstand
afgelegd. Ik besloot de grotere wegen te nemen. Maar het zat niet

mee. Regen, tegenwind en een luttele veertien graden. 125 kilometer
rechtdoor zonder af te slaan. Ik waande me in Canada, zonder dat ik

“Lunch voor een Russisch wmkelqe Een “Magazml Ditis een
winkeltje waar naast de standaard wodka ook eten en drogisterij-
dingen te koop ziln. Zelfgemaakte broodjes, pizza's en andere
lekkernijen zijn hier in plastic zakjes af te halen.’

er ooit geweest was. Goed asfalt, af en toe een dorpje en alleen
maar bossen. Zo haalde ik het misschien toch, al was fietsen op
deze manier bijna geestdodend. Na twee dagen sloeg het weer

om en genoot ik van zon en wind in de rug. Het was even heerlijk
fietsen door het immense land. Ik genoot van alles om mij heen

en van de sfeer in kleine dorpjes. Het lokale winkeltje is vaak het
middenpunt en daar knoopte ik een simpel gesprekje met de dorps-
bewoners aan. Over het weer, de fiets en de reis die ik maakte. De
mensen waren hartelijk en al gingen de gesprekjes met handen,
voeten en primitieve geluiden, iedereen die ik ontmoette bij de
winkeltjes bleef wel even staan.’

‘Het gesprek met de meid naast me is een mooie reflectie op de reis,
het land en de cultuur. Door met haar te kletsen worden mijn vragen
beantwoord. Waarom hebben alle huizen een metalen schutting?
Waarom groeten de Russen niet? En waarom zijn de wegen zo slecht?
Sommige vragen laten zich beantwoorden. Als de temperatuur ze-
ventig graden kan verschillen, je helemaal op jezelf bent aangewezen
en er buiten de steden alleen maar bossen zijn, kan ik me voorstellen
dat mensen hard worden. Doordat de regering op niemand let, ijn de
Russen niet makkelijk van vertrouwen en bouwen ze een schutting
om zich heen.*
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‘Zavidovo National Park, een prachtig natuurgebied waar ik een omweg heb gemaakt langs de poort met een wachtpost.
Deze post stond er, want er mogen geen toeristen het park binnenkomen. Putin heeft hier een huisje en jaagt op beren en wolven.
Gelukkig kwam ik mensen tegen die me wel een omweg wilden wijzen. Regels zijn flexibel, zeiden ze."

“Terwijl ik op een avond aan het vissen was op een schiereiland bij
Ostasjkov kwam Stan langsfietsen. Ik vioeg hem of het oké was om
hier te kamperen. Stan bleek een mondje Engels te spreken en we
hadden het over zijn favoriete Nederlandse metalband, vissen, fiet-
sen en roken. Na een half uurtje moest Stan weg, maar hij beloofde de
volgende ochtend om negen uur terug te komen om mijn ketting van
olie te voorzien. Ook zou hij wat zelf verbouwde tabak meenemen om
samen een pijpje te roken. Om negen uur was het zover. Stan stond
naast mijn tent met de beloofde spullen. Niet alleen dat, hij had ook
een gerookte vis meegenomen die hij in een rivier viakbij had gevan-
gen. Het enige wat ik hem kon geven was een woord van dank en een
kop verse oploskoffie. Zo kon ik Stan bedanken voor ziln vrijgevig-
heid. Na een dampende kop koffie namen we afscheid, pakte ik mijn
tentje op en vervolgde ik de reis."

‘Door dit soort situaties leer ik aan te nemen zonder er iets voor terug
te geven. Voor wat, hoort wat, is ons Nederlandse motto. Het enige wat
ik terug kan doen is iemand anders helpen die mijn hulp nodig heeft."

‘Rusland is een rauw land met een onverbiddelijke natuur. Ik ben
alleen in het meest bewoonde gedeelte geweest, waar de wegen
“goed" zijn en er eigenlijk geen echte wildernis is. Er s tenslotte
een weg. En terwijl ik de laatste kilometers per bus Sint-Petersburg
inrijd, besef ik dat Rusland een land is vol avontuur, waar achter
elke bocht een verrassing wacht. Misschien is het glad asfalt, mis-
schien is het een gedroogde vis. Misschien is het een winkeltje
waar een zelfgemaakt

broodje te koop s. Een

ding is zeker, een

reis door Rusland

is nooit saai.’

Check
rawsleepout,

voor meer van
Erwins avonturen.




