Digitale detox

Gran Canaria met zes versnellingen

Met gierende voorremmen schok ik over het gladde asfalt naar
beneden, recht de woestenij in. Het weinige groen is verdwenen:
het landschap wordt gedomineerd door scherpe, vaalbruine
rotsen. Ik hoop dat mijn remmen het houden. Mijn simpele
stadsfiets is zwaar bepakt en helemaal niet gemaakt voor snelle
afdalingen. Ik knijp de remmen nog iets verder in en zet mijn
mp3-speler wat harder, zodat het gepiep wordt overstemd.

6 tioschitvoor osricigyrs

komende vier maanden zal ik n Canaria
spenderen, op de vlucht voor de natte winter en de
drukte in Nederland. Ik merk dat veel mensen om me
heen diep in de stress zitten, een burn-out krijgen of
constant achter de tijd a nen. Zelf heb ik het soms
ook: deadlines die moeten worden gehaald, sociale
contacten die aandacht vragen, driemaal in de week
sporten en natuurlijk ook nog wat tijd voor mezelf. Het
laatste schiet er meestal bij in, terwijl dat bijna het
belangrijkste is. Daarom besluit ik om, zodra ik op
Gran Canaria ben, een fiets te kopen en een week lang
zonder Facebook, e-mail of WhatsApp over het eiland
te fietsen - ik kan wel een kleine digitale detox gebrui
ken. Mijn telefoon neem ik mee voor noodgevallen,
maar blijft uitstaan

Rotte appels

Voor het kopen van een fiets heb ik een klein budget
beschikbaar: ongeveer honderd euro. Dat is precies
genoeg voor een mooie stadsfiets met zes versnellin-
gen, voor en achter een bagagedrager en een lekker
dik 2adel. Perfect om een toer door de hoofdstad Las
Palmas te maken, maar honderden kilometers bepakt
door de bergen? We zullen het zien. Met tiewraps
monteer ik een plastic bak op de voorste bagagedra-
ger, mijn zware rugzak gaat op de achterste en zo moet
het lukken

De eerste keer wildkamperen op een onbekend eiland
is altijd spannend. Ik slaap in mijn tentje naast de zee,
viak bij Las Palmas, op een constant leeglopend matje
Ik droom over de golven die een paar meter naast me
op de Kliffen slaan. De volgende ochtend ben ik echt
klaar om met zes versnellingen en een zwaar bepakte
stadsfiets de bergen in te gaan. Maar eerst moet ik een
nieuw matje kopen bij een outdoorwinkel

Ik zet koers naar Cruz de Tejeda. Las Palmas ligt aan
zee en Cruz de Tejeda, ongeveer het midden van het
eiland, ligt 1490 meter boven de zeespiegel. De hele
dag klim ik onder een brandende Canarische zon. Ik
moet opletten dat ik genoeg water drink, want mijn
porién zetten de kraan wagenwijd open. Ongeveer vijf

GRAN CANARIA'

Erwin fietste ruim driehonderd kilometer op Gran Canaria,
over verharde wegen die met name in de bergen uit uitste~
kend asfalt bestonden. De klimmen zijn lang en kunnen
behoorlijk steil ijn. Erwin maakte zijn tocht in november
2017, toen de temperatuur rond de middag tegen de dertig
graden was.

liter gaat er vandaag doorheen. ‘s Avonds kampeer ik in een appel-
boomgaard naast een dorpje met een luid en extreem goed verlicht

voetbalveld. De penetrante geur van rotte appels hangt overal en

terwijl ik me nog eens omdraai, hoor ik mensen juichen. 1-0

De volgende dag is het wederom Klimmen in de brandende zon. Om
me heen zie ik zwarte bomen, verbrande struiken en grauwe grond
In de zomer woedde hier een grote bosbrand en de sporen daarvan
zijn nog steeds goed te zien. Dat is ook de reden waarom ik ‘s avonds
geen vuurtje maak. Op een open
kampvuur staat op Gran Canaria
een boete van zo'n duizend euro.
Haarspeldbochten brengen mij
verder en verder de hoogte in,
tot ik totaal onverwachts bij de
pas van Cruz de Tejeda aankom. Dat is ook het punt waar het eiland
verandert in een dorre woestijn. Met gierende remmen laat ik mij-
zelf de pas af rollen, terwijl ik me afvraag wat me verder te wachten
staat.

Bang brein

Ik leef nu twee dagen zonder tijd en telefoon. Het is wel wennen om
te leven zonder tijd, al is het maar voor een weekje. Aanvankelijk ben
ik er een beetje huiverig voor om de tijd van mijn telefoon te halen,
want wat nou als ik naar een winkel moet voor water? En hoe moet
ik zien hoeveel tijd ik nog heb voordat de zon ondergaat? Ik moet
toch weten hoe laat het is? Dit is puur mijn brein dat me laat weten
dat het bang is voor verandering. Als de winkel open is, is die open.
Als de lucht rood wordt, gaat de zon onder en als ik ‘s ochtends wak-
ker word, is het tijd om op te staan. Door mijn telefoon uit te schake-
len, heb ik geen notie van tijd en heb ik het gevoel dat de dag veel
langer duurt! Soms wens ik dat er meer dan 24 uur in een dag zitten;
zonder telefoon en op reis is dat ook nog eens echt zo.

De andere kant van de pas voelt als een woestijn. De zon brandt
intens, er zijn in geen velden of wegen wolken te zien en er zijn nau-
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Als ik water vind, sla ik
direct groot in: vijf liter



welijks dorpjes. Ik ben constant op zoek naar water en
als ik wat vind bij een eenzaam cafeetje sla ik direct
grootin: vif liter. Dat hier niemand woont, heeft als voor-
deel dat ik overal vrij kan wildkamperen. De meeste
avonden slaap ik onder de naakte sterrenhemel, waar
duizend heldere sterren naar me knipperen. Het is heer-
Lijk om zonder tent te slapen, ik voel de wind over mijn
slaapzak waaien en word wakker zodra de zon opkomt
De natuur van Gran Canaria is erg divers. In het noorden
is het nog vrij groen, maar droog. Er groeien veel wilde
kastanjes, bramen en wilde olijven. Ook kom ik af en toe
een avocado-, sinaasappel- of citroenboom tegen, waar
ik dan een klein maaltje vanaf pluk. Hoe verder ik naar
het zuiden fiets, hoe droger en grauwer het landschap
wordt. In het zuiden domineren stekelige cactussen, die
mij een beetje schaduw geven wanneer ik stop om op
adem te komen. Vanaf het zuiden fiets ik naar het wes-
ten, waar het grootste nationaal park ligt, het Pargue
Natural de Tamadaba. Dit is het groene hart van het
eiland, waar een speciaal soort dennenbomen groeit die
alleen hier gevonden wordt.

Grotwoningen
In het midden van het eiland wonen veel mensen in tra-
ditionele grotwoningen, zoals in de dorpjes Artenara of
Acusa Seca. Daarnaast zijn er veel
onbewoonde grotten in de bergen,
die natuurlijk perfect zijn om in te

slapen‘Naeendagdoordebergen gEVUE] dat de daﬂ veel lan

kronkelen besluit ik richting het
dorp Acusa Seca te fietsen en daar

een grot te vinden; ze staan tenslotte op de kaart die ik
bij me heb. Wil ik daar voor het donker komen, dan moet
ik doortrappen op mijn stadsfiets

Na een dag vol haarspeldbochten kijk ik uit naar een
Vroege avond in mijn slaapzak. Mocht ik de grotten niet

Zonder notie van tijd ichpt i

vinden, dan wordt het niet makkelijk om een plek voor mijn tentje te
vinden. Ik zit diep in de bergen en viakke grond is hier schaars, Ik
moet dus doorfietsen en grotten zien te vinden voordat het donker
wordt. En dat is snel, want de lucht Kleurt al dieprood. Op de kaart
ben ik er al, maar toch loopt de weg maar door en door. De witte
strepen op de weg buigen af en achter een bocht doemen ineens tien

steile haarspeldbochten

op die ik nog moet nemen
orpje aan te
komen, |k wens me een
fiets met zeven versnel
lingen. Of beter nog, 28
Vol frustratie fiets ik in het donker bocht na bocht omhoog.
Uiteindelijk kom ik in het dorp aan, maar de grotten vind ik niet 2
fiets ik in het donker naar een klif aan het eind van het dorp waar
stukjes landbouwgrond liggen. Uitgeput leg ik zo stil mogelijk mijn
matje neer om de vele waakhonden niet te laten aanslaan. Grotten
heb ik niet gevonden, maar het uitzicht over de enorme vallei in een
oranje ochtendzon maakt dat ruimschoots goed.

Eigen ritme
Het ietsen met zes versnellingen is niet altijd even makkelijk, al was
het maar omdat ik de fiets goed heb volgepakt: mijn bagage met
eten en water weegt al snel twintig kilo. Maar het gaat om de mind-
set. Ik heb me erop ingesteld om met zes versnellingen op pad te
gaan, dus lukt het ook met zes versnellingen. Af en toe moet ik even
lopen, dan zijn de haarspeldbochten gewoonweg te steil. Voor de
restis het een goede training voor de bovenbenen en gaat alles net
1€t langzamer. Behalve de afdalingen. Die gaan vliegensvlug over
het gladde asfalt. Met mijn zwaar bepakte fiets voel ik me soms net
een motormuis

In de avond kijk ik naar de sterren of Lees ik mijn boek. Ik mis mijn
telefoon geen moment. Vooral het leven zonder tijd bevalt me erg

Ik droom over de golven
die een paar meter naast
me op de kliffen slaan

goed. Er zijn geen concepten zoals ‘lunchtijd’ of ‘bedtijd’ meer. Tijd is
door mensen bedacht en als algemene norm neergezet. Door zon..
der tijd te leven, merk ik dat ik mijn eigen ritme volg en hier heel
content mee ben. Ik voel me veel relaxter nu ik niet constant door de.
tijd word opgejaagd of er zelf achteraan vlieg. Het is fijn om even het
kleine zwarte schermpje te laten voor wat het is en me meer te
focussen op de wereld om me heen, op de kleuren, geuren en gelui-
den van Gran Canaria. En op de zon natuurlijk. Tijdens deze acht-
daagse reis kan ik me jammer genoeg niet douchen, maar ik gebruik
wel volop zonnebrandcréme. Bij terugkomst in het hostel in Las
Palmas is de douche natuurlijk heerlijk! Al ben ik el ineens mijn
bruine kleurtje kwijt. %

www.rawsleepout. wordpress.com
K facebook.com/rawsleepout
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